
Voorwoord van de voorzitter  
Beste Buren, 

We zitten alweer in oktober wat gaat de tijd snel. De zomer had mooie warme dagen maar 
was ook soms wat vochtig. Toch was het een periode om even de rust te nemen en 
plannen voor de toekomst te maken. Maar nu gaan wij als bestuur weer volop aan de slag 
met de komende activiteiten, de Bingoavond en de Sinterklaasmiddag, het Buurtfeest 
2025. Maar er is ook goed en slecht nieuws te melden. 

Twee van onze bestuursleden gaan verhuizen. Goed nieuws voor Dick en Licia. Dat wordt 
voor hun een fantastische mooie uitdaging in een ander deel van Nederland. Maar dat 
betekent ook slecht nieuws voor het aantal bestuursleden: dat nu zakt naar 2 leden i.p.v. 5 
zoals het eigenlijk hoort te zijn. Op de komende ALV moet er dus minimaal 1 nieuwe 
secretaris en 2 algemeen leden worden gevonden om de vereniging voort te kunnen 
laten bestaan. Dus nu alvast een zeer dringende oproep: Ben jij diegene of weet je 
iemand, die de rol van secretaris of algemeen bestuurslid kan vervullen?                 
Neem alsjeblieft contact met ons op: info@katwijkerbuurt.nl                                                      
Voor het buurtfeest 2025 heeft het vertrek van de bestuursleden geen consequentie 
Dit gaat sowieso door! 

Arjen Straver                                                                                                                                 
voorzitter Katwijkerbuurt. 

                                                                                                                                                                       
PS  check goed de Agenda: Zowel de data als de locatie zijn gewijzigd!                                                  
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Naar aanleiding van de Algemene Leden Vergadering:        
Op de Algemene Leden Vergadering is voorgesteld de 
contributie voor 2025 niet te verhogen en dus op het niveau 
van 2024, zijnde  € 17,50 per lidmaatschap per kalenderjaar, 
te houden. 

VAN DE PENNINGMEESTER:                   FACTS AND FIGURES AUG. 2024
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Van de Redactie 

Hij begon nat deze zomer, maar inmiddels hebben 
we al wat mooie weken kunnen genieten van de 
zon! Het buurtfeest dreigde dit jaar niet door te 
gaan in verband met de vele regen maar gelukkig 
hield het op tijd op. Er kon nog net gemaaid 
worden op het landje van Ed Meersma en de 
opbouw kon beginnen. Op vrijdag was er weer 
een goed georganiseerde bbq en op zaterdag  
was het ook weer een mooi buurtfeest! In deze 
krant een verslag en enkele foto’s van dit feest. 

Zoals jullie lezen in de oproep van de voorzitter 
neemt een aantal bestuursleden afscheid. Er wordt 
naarstig gezocht naar vervanging.  Wil je wat 
betekenen voor de buurt, geef je dan op!  
Maar geen zorgen over het Buurtfeest van 2025, 
dit gaat gewoon door. 

In deze buurtkrant een ingezonden artikel over  
de herkomst van een straatnaam in onze buurt.  
Dit stellen wij erg op prijs!  
Weet jij ook een leuk feitje over de buurt of wil  
je wat anders melden, laat het ons weten!  

Veel leesplezier en tot ziens bij de activiteiten  
in de buurt! 

Ingrid en Ellen

Even ter herinnering voor diegene die nog moeten 
betalen: 
- de contributie voor het jaar 2024 bedraagt € 17,50.                       
(zeventien euro en vijftig eurocent), 
- betaling graag op korte termijn over boeken naar het 
rekeningnummer NL08 RABO 0153 5037 69              
t.n.v. Buurtvereniging De Katwijkerbuurt onder 
vermelding van uw postcode en huisnummer. 

 

Aantal lidmaatschappen per 1-1-2024 179
Mutaties ledenbestand t/m 1-8-2024
Aanmeldingen 2
Beëindigd door uitschrijven -4
Beëindigd door overlijden 0
Beëindigd door royement -5
Totaal mutaties in 2023 -7
Aantal lidmaatschappen per 1-8-2024 172

Aantal ontvangen betalingen voor 2024 126 73,3%
Aantal leden dat 2024 nog dient te betalen 46 26,7%

Contributiebetaling 
Na het uitkomen van het vorige buurtjournaal en het 
verzenden van de aangekondigde betaalverzoeken 
heeft een groot deel van de leden hier gehoor aan 
gegeven en de contributie voldaan. Het aantal 
contributiebetalingen dat inmiddels ontvangen is, ligt 
hoger dan het aantal vorig jaar ronde deze tijd, maar 
het feit blijft wel dat contributie betaling niet 
vrijblijvend is en over het algemeen vooruit betaald 
dient te worden.  

Voor onze vereniging is hierbij het ijkpunt het jaarlijkse 
buurtfeest. Als hier naar gekeken wordt is ruim 73% 
van de contributie tijdig ontvangen. Hier zijn wij 
natuurlijk heel blij mee, maar aan de andere kant dient 
er nog wel ruim een kwart van het aantal leden zijn of 
haar contributie te voldoen. 
 
Helaas moet er ook gemeld worden dat er nog een 
aantal lidmaatschappen van 2023 onbetaald open 
staan. Aan deze leden het verzoek dit te controleren  
en hier zo spoedig mogelijk aan te voldoen. 



De buurtvereniging Katwijkerbuurt nodigt u van harte uit!

 

We willen u van harte uitnodigen voor een bingo-avond 
met bi9erballen en bier (en andere versnaperingen). 

• Datum: Zaterdag 19 oktober 
• Tijd: 20.00 
• LocaEe: kanEne VSVK (Schouwweg 4) 
• Bingokaart (6 rondjes) voor 10 euro 

Bingo,                     bi9erballen  

en bier
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Agenda 2024/ 1e helft 2025: 	                                            

19  Oktober	 Bingo		 	  20.00 uur	 	 bij VSVK	 	 	 	                                                                      
24 November	 Sinterklaasfeest  	  14.00 uur	 	 bij VSVK                                            
11 Januari 	 	 Nieuwjaarsborrel	 	 	 	 locatie onbekend                        
15 Februari		 ALV	 	 	  20.00 uur               bij VSVK          



 

Zondag 24 november komt Sinterklaas met zijn Pieten naar de 
Katwijkerbuurt toe om zijn verjaardag met jullie te vieren. 

Uw (klein)zoon/dochter is welkom in de kan?ne van VSVK  
(Schouwweg 4) vanaf 14.00.  

Aanmelden kan door voor 3 november een mail te sturen naar 
info@katwijkerbuurt.nl  

Graag even naam en leeEijd in de mail vermelden.  
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Uitnodiging voor 2 Excursies in de Groenzoom 
Wat zijn we toch bevoorrechte mensen, dat we zo dichtbij                                                                                            
mooie natuur mogen wonen, zo dichtbij ‘de Groenzoom’.                                                                                                 
Onze beheerder Cor Noorman heeft dit jaar nog 2 excursies                                                                                          
gepland staan.                                                                                                                                                                                   

-9 Oktober excursie van 13.00-15.00 uur vanaf Keulseweg 46 in Pijnacker.                                                                                             
Hij gaat de deelnemers meer vertellen over het Grashaverland, met het accent op de vogels.                                                                                                                                           

-13 November excursie van 13.00-15.00 uur vanaf de parkeerplaats Microbenplaats                                                 
in Berkel, over de Oostmeerpolder Midden, ook hier is het thema de vogelstand in dit gebied .                                                      
Wil je meer hierover weten of je opgeven voor deze kosteloze excursies?                                                                      
Kijk dan op www.groenzoom.nl



Het afgelopen jaar stond in het teken van groei en 
bloei, letterlijk en figuurlijk. Wat begon als een 
uitbreiding van mijn moestuin is uitgegroeid tot iets 
waar ik ontzettend trots op ben: mijn eigen pluktuin.  

Het idee ontstond toen ik me realiseerde hoeveel 
vreugde het geeft om iets met eigen handen te 
kweken en vervolgens te delen met anderen. Naast 
het verse fruit en de groente uit de moestuin, besloot 
ik dat het tijd was om bloemen toe te voegen – en niet 
zomaar bloemen, maar een heel veld vol kleurrijke 
verrassingen. 

Elke keer als ik door de pluktuin wandel, voel ik een 
diep gevoel van voldoening. De bloemen zijn niet 
alleen een prachtige toevoeging aan het landschap, 
maar ze hebben ook een bijzondere functie 
gekregen. Ze dienen als warme attenties voor 
vrienden en kennissen. Het is iets heel speciaals om 
een vers geplukte bos bloemen aan te kunnen 
bieden, rechtstreeks uit eigen tuin. Ook word ik heel 
blij een zelf geplukte bos op tafel te zetten bij de 
gasten van mijn vergaderlocatie.  
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Maar de pluktuin is niet alleen voor hen. Het is ook een 
plek van rust en vreugde voor mijzelf. Het proces van 
zaaien, zien opkomen en uiteindelijk plukken, brengt je 
dichter bij de natuur. Bewust zijn en geduld hebben 
om iets moois te creëren. De bloemen in mijn pluktuin 
zijn een dagelijkse herinnering dat schoonheid in 
eenvoud zit. 

Komend jaar wil ik dit initiatief verder uitbreiden. Meer 
bloemen, meer kleuren en hopelijk nog meer blije 
gezichten. De pluktuin is meer dan alleen een 
verzameling bloemen. Het is een symbool geworden 
van wat we kunnen bereiken wanneer we de tijd 
nemen om te investeren in iets met liefde en zorg. Het 
geeft zoveel vreugde te zien hoe iets kleins kan 
groeien tot iets dat gedeeld kan worden met anderen. 

En volgend jaar, met nog meer plannen en ideeën, 
ben ik vastbesloten om deze bloementuin nog verder 
tot bloei te brengen! Kom je volgend jaar een bosje 
halen? 

Van Moestuin naar Pluktuin       door Ellen



VERSLAG BIJEENKOMSTEN / BUURTFEEST	 NIEUWSBRIEF 02-2024  PAGINA 6

Dit jaar was ons buurtfeest - zoals altijd - weer op de 
vrijdag en zaterdag. De afgelopen jaren genoten we 
in juni van prachtig weer, maar dit keer was het helaas 
dweilen met de kraan open en stond het veld blank 
van het water. Door het slechte weer moesten we flink 
improviseren en het programma aanpassen. De 
tenten stonden dit keer aan de andere kant van het 
veld, lekker hoog en droog. Wilfried van Daalen 
schoot ons te hulp met maar liefst honderd extra 
rijplaten, zodat de koelwagen de tent kon bereiken.  

Gelukkig konden we op vrijdagavond gewoon van 
start gaan volgens planning. We begonnen met een 
luxe BBQ verzorgd door de Koning van de Kleihoogt, 
en wat hebben we gesmuld! Later op de avond was 
het tijd voor een gezellige pubquiz, een favoriet 
onderdeel dat weer goed werd bezocht. Licia had de 
vragen voorbereid en presenteerde ze vol 
enthousiasme aan de teams. Het was een pittige quiz 
en natuurlijk moesten de mobieltjes uit het zicht 
blijven. De winnende taart ging naar team 
Vollebrecht, en de troetelprijs was voor team Teun, 
waar ik trots deel van uitmaakte.  

Vanwege het natte veld moesten we helaas de 
trekkers en oldtimers schrappen, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Zaterdagochtend gingen we van 
start en al snel stroomden de kinderen met hun 
ouders de tenten binnen. De sfeer zat er meteen 
goed in! Poffertjes bakken, schminken, skelters (lekker 
scheuren op de rijplaten!) en figuurzagen met Aad 
waren opnieuw grote hits.  De tenten zaten snel vol en 
het plezier spatte ervan af.  

Hoewel er dit jaar geen trekkerswedstrijd en oldtimers 
waren, werd het toch al snel steeds gezelliger en 
drukker. Het weer bleef wisselvallig, maar dat hield 
niemand tegen om lekker bij te kletsen met een 
drankje in de hand.

En ja hoor, tegen de middag piepte de zon 
voorzichtig door de wolken. De biertap draaide 
overuren en de BBQ met hamburgers en kipsaté was 
een smakelijk succes. 

Geen buurtfeest zonder eieren gooien! De koppels 
schreven zich enthousiast in en met de bordjes op de 
juiste afstand kon de hilariteit beginnen. Het veld voor 
de tent was kletsnat, wat voor wat creatief spel 
zorgde: de eieren gleden over het gras en braken 
maar zelden! Dit jaar grepen Hartger en Michelle hun 
kans en na een spannende finale ging de felbegeerde 
beker eindelijk met Hartger mee naar huis. Zo trots als 
een pauw stond die wekenlang op zijn tafel te 
pronken, want hij paste niet eens in de kast!  

De loterij op zaterdagavond was weer een 
hoogtepunt. Met een heleboel mooie prijzen dankzij 
de gulle bijdragen van lokale ondernemers, zat 
iedereen gespannen te wachten. Arjen praatte de 
avond vol enthousiasme aan elkaar en de vele prijzen 
vonden hun weg naar de gelukkige winnaars. 
Sommige taarten werden direct verorberd – heerlijk! 
Met gezellige muziek, een knapperig hapje bruin fruit 
en een laatste drankje werd het al snel middernacht. 
Tijd om afscheid te nemen, elkaar nog even te 
knuffelen en veilig over de rijplaten huiswaarts te 
keren.  
Terugkijkend op dit buurtfeestweekend kunnen we 
met een grote glimlach concluderen dat het - 
ondanks het grillige weer - weer een topfeest was! 
Een dikke dankjewel aan alle vrijwilligers die hebben 
meegewerkt, van het opbouwen tot het opruimen van 
de tenten en de rommel in de week erna. En natuurlijk 
aan Ed, die zijn weiland liefdevol heeft hersteld zodat 
er nu niets meer te zien is van ons natte avontuur 

                                                                                                    
Dick de Graaf 

Verslag Katwijkerbuurtfeest 2024                                               

                           



Het verhaal achter die straatnaam           
‘de J.N. Oliemanweg’. 
Jacob Nicolaas Olieman, verder te noemen Jaap, 
werd geboren op 22 maart 1927 aan de 
Katwijkerlaan44 te Pijnacker. Zijn ouderlijk huis was 
gelegen nabij het vroegere café Hulst. Op de 
Katwijkerlaan groeide hij samen met zijn broer Tinus 
op. Van jongs af aan werkten ze beiden in het 
tuinbouwbedrijf van hun ouders. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd Jaap met de mobilisatie voor 
Nederlands-Indië opgeroepen en werd hij voor bijna 
3 jaar uitgezonden. Voordat Jaap werd uitgezonden 
ontmoette hij zijn latere vrouw Kitty van Straalen.  

Wat zich in Nederlands-Indië afgespeelde maakte 
veel indruk op de toenmalige 20-jarige Jaap. Iets waar 
hij later niet over sprak. Bij terugkomst uit Nederlands 
-Indië heeft Jaap op het land van zijn schoonvader 
van Straalen een start gemaakt met een eigen 
tuinderskas aan de Zegwaartseweg te Zoetermeer.  

Voor het gezin liet hij een huis bouwen in de 
Molenstraat te Zoetermeer. Daar werden de kinderen 
Ria, Joke en Marijke geboren. Nadat de boerderij van 
zijn schoonvader aan de Zegwaartseweg werd 
onteigend kreeg Jaap in 1966 de kans om aan de 
Berkelseweg 26 in Pijnacker een nieuw 
tuinbouwbedrijf te starten. Zo geschiedde. Op het 
terrein van de voormalige boomgaard van de familie 
van de Burg werd een nieuw huis en bedrijf gebouwd 
met een 20 meter hoge rode stenen tuinders-
schoorsteen. 
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De vrouw van Jaap; Kitty Olieman-van Straalen was 
een sterke en meewerkende vrouw binnen het be-
drijf en de drijvende kracht achter Jaap.  

In het bedrijf werden in de jaren daarop allerlei 
gewassen geteeld zoals komkommers, tomaten, 
achmea, guzmania en cymbidiums. 

Aan de Berkelseweg werd het gezin uitgebreid met 
Corina en Arno. Jaap was een zeer maatschappelijk 
betrokken man. Dit blijkt uit de vele nevenfuncties die 
hij in de loop der jaren vervulde zoals: 

• Ouderling in de Hervormde kerk te Zoetermeer;       
• Medeoprichter van de voorloper van de thuiszorg                   
Zoetermeer;                                                                                  
• Lid van de raad van toezicht en voorzitter bij de 
Boerenleenbank;                                                                        
• Secretaris in de raad van toezicht van de Rabobank;             
• Lid van de Rotary Pijnacker;                                                  
• Lid van de Raad van Toezicht binnen de EVO (Eigen 
Vervoer Organisatie);                                                               
• Lid van bestuur van het proefstation onder glas in 
Naaldwijk;                                                                                        
• Lid van bestuur van de groenteveiling in Pijnacker 
en Bleiswijk. 

Vanaf 1995 is Arno werkzaam geweest in het bedrijf 
van zijn vader Jaap. In 2001 heeft Arno het bedrijf 
overgenomen. Een aantal jaren later hebben Arno en 
vader Jaap samen besloten om mee te doen aan de 
ruimte voor ruimte-regeling. 

Het uiteindelijke resultaat hiervan heeft Jaap helaas 
niet mee kunnen maken, daar hij in 2009 overleed. 
Kitty Olieman van Straalen heeft het eindresultaat wel 
kunnen ervaren. Zij overleed in 2020.  

Als eerbetoon aan Jaap Olieman heeft de gemeente 
Pijnacker–Nootdorp besloten een officiële straatnaam 
naar hem te vernoemen, de J.N. Oliemanweg. 

Als mooie herinnering aan al het hierboven 
beschrevene is aan het einde van J.N. Oliemanweg 
een gedeelte van de rode stenen tuinders-
schoorsteen in een rotonde verwerkt. 

Dit is dus het verhaal achter die ene 
straatnaam.............de J.N. Oliemanweg. 

Arno Olieman 
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Uit de oude doos  ‘De Molen’ (Ingrid) 

. 

Inmiddels is de molen als Molen Van der Hoeven als 
Rijksmonument aangemerkt. 

Al na een jaar, 1862, waren de plassen drooggelegd 
en werd de droogmakerij een zelfstandige polder.  

Van alle watermolenaars-machinisten is het geslacht 
van der Hoeven wel het enige dat vanaf het bouwjaar 
(1862) op dezelfde molen heeft gewoond. Thomas 
van der Hoeven was hier de eerste molenaar. Deze 
werd opgevolgd door zijn zoon Toon. Deze woonde 
in zijn laatste levensjaren aan de Oostlaan, evenals zijn 
zoon en opvolger Arie. De laatste machinist was weer 
diens zoon Antoon, dus de vierde generatie.  

In 1918 werden de wieken en een gedeelte van het 
bovenstuk eraf gesloopt en de molen werd een 
elektrische gemaal. Maar het onderste gedeelte staat 
er nog in volle glorie. Hier is nog niets veranderd, zelfs 
de oude steen, hoewel verweerd en gebarsten, is er 
nog te zien. De molen staat op een prachtig punt en 
was vroeger met zijn wieken eraan van verre te zien. 
Talloze schilders hebben de molen vereeuwigd.  

Zo weten we zeker dat ene heer Prins, een schilderij 
ervan heeft gemaakt.. Geschilderd vanaf de 
onderweg (Boezemweg) met op de voorgrond de 
weilanden en als achtergrond de Katwijksebuurt.  

In deze rubriek probeer ik na te gaan welke verhalen 
en historie er achter gebouwen en plekken in de 
Katwijkerbuurt schuil gaan. Deze keer de halve molen 
die we allemaal kennen van de Molenlaan. Dankzij 
Annette Theeuwsen, zij is heel actief binnen HGOP, 
heb ik deze informatie kunnen vinden. Karl van 
Zwieteren heeft geholpen mooie foto’s van de molen 
te vinden: 

Poldermolen van de Oude- of Hooge Polder van 
Pijnacker. In het jaar 1860 kregen de eigenaars van 
het zogenaamde voorhoekje toestemming om de 
Oude en Hooge Polder van Pijnacker droog te malen 
middels Koninklijk Besluit op 14 januari.  De Boezem, 
alles was nog één en al water, er was behoefte aan 
land. 

De molen werd in 1861 voor ƒ 31.820,= gebouwd 
voor de bemaling met een vijzel van de 265 ha. grote 
polder 'Droogmakerij in de Oude- of Hooge Polder 
van Pijnacker’. De molen die verrees was een 
grondzeiler; achtkantige bovenkruier – vlucht 30m, 
opvoer van 3.32m, 30 m3 per minuut, 3.10 m 
omhoog, uniek door 2 waterlopen. 

De eerste molenaar was Thomas van der Hoeven. Zijn 
opvolger was zijn zoon Toon, die weer werd 
opgevolgd door Arie van der Hoeven en Arie door 
Antoon van der Hoeven. Daarom heette de molen in 
de volksmond "de molen van Van der Hoeven". 
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Uit de oude doos  ‘De Molen’ (Ingrid) 

En ja hoor, de molen van ‘Vandroeven’ draaide! 
‘Delfland’ werd gealarmeerd. Een van de 
‘hoofdheemraden’ ging naar de molen: “Van der 
Hoeven”, zei hij, “u heeft gemalen, terwijl het water 
‘peil’ was.” “Dat lieg’ ie”, zei van der Hoeven onthutst 
en overtuigd van zijn onschuld. De ‘hoge’ nam hem 
deze uitdrukking hoogst kwalijk... maar dit woord in 
drift overtuigde hem eerder van de onschuld van de 
molenaar. “Ik moet er maar naar raden of het ‘peil’ los 
of vast is, ik kan het hier vandaan niet zien”, zei Van 
der Hoeven. De hoogheemraad klom tot boven in de 
molen en inderdaad, de bomen aan de aan 
Vlielandseweg belemmerden het uitzicht op de 
peilmast. En zo kon het gebeuren dat er de andere 
ochtend twee mannen kwamen en twee bomen 
rooiden aan de Vlielandseweg. Toen kon ook van der 
Hoeven de mast weer zien en het hart van de boeren 
uit de Oude Polder was weer gerust. 

De molen was wat men noemt een trage draaier, maar 
de capaciteit van deze vijzelmolen was enorm groot. 
Als het maar flink hard waaide. Van de eerste 
molenaar is weinig meer bekend, er zijn er niet veel 
meer die hem persoonlijk hebben gekend. Zijn zoon 
die jarenlang molenaar was, des te beter. Hij bereikte 
dan ook een hoge leeftijd.  

Het leven van een molenaar was niet zo eenvoudig. 
Toon heeft zeker zijn portie gehad in de strijd om het 
water. Zo gingen er eens geruchten dat Van der 
Hoeven 's nachts, als het water ‘peil’ was, maalde. Als 
dat waar was, kregen de laagste gedeelten van de 
Oude Polder nog meer wateroverlast. Zo kon het dan 
gebeuren dat twee bestuursleden van de ‘Oude 
Polder’ 's nachts naar een duiker in de Oude Polder 
gingen, waardoor het water van de Droogmaking 
stroomde, of eigenlijk: niet hoorde te stromen, 
tenminste, niet op dat moment. Ze staken hun hand 
bij de duiker in het water, om te voelen of de molen 
draaide.
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Hi Allemaal, 

Leuk kennis te maken! Wij zijn de familie van Nierop 
en wonen sinds een paar maanden in Pijnacker aan 
de Keulseweg. 
Wie regelmatig langs het 'landje van Ed' komt, heeft 
het afgelopen jaar langzaam aan ons huis gebouwd 
zien worden en we zijn super blij dat het inmiddels is 
opgeleverd. 
Hiervoor hebben we 12 jaar in het dorpje 
Driebruggen gewoond, waar ook onze drie kinderen 
zijn geboren: Luuk (10jr), Lente (9jr) en Boris (5jr). 
Oorspronkelijk komen we uit Zoetermeer, waar we 
voor de kinderen hebben samen gewoond in de 
gezellige Dorpsstraat. Na een aantal jaar ontstond de 
wens om meer in het groen te wonen, met meer 
ruimte om ons heen. Destijds konden we zo'n soort 
plek/huis niet in de buurt van Zoetermeer vinden en 
zo zijn we in Driebruggen beland. We hebben daar 
heerlijk gewoond. Op ons landje stonden schapen, 
voor ons huwelijk kregen we 8 kippen en een haan en 
we hebben zelfs 2 Dexter koeien gehad.

Familie van Nierop 
P.S van de zomer waren we op vakantie in Emst          
en de foto is genomen bij Paleis het Loo. 

Toen de kinderen wat ouder werden kregen we 
behoefte aan meer voorzieningen om ons heen en 
omdat de opa's en oma's allemaal nog in Zoetermeer 
(Rokkeveen/Dorp) wonen, wilden we graag weer 
terug naar deze omgeving. Inmiddels zijn de kinderen 
helemaal gewend op school, zijn er nieuwe vriendjes 
en vriendinnetjes gemaakt en nieuwe (sport) 
verenigingen gevonden. Lente en Linda rijden allebei 
paard, Lente bij de Balijmanege en Linda in Bleiswijk. 
Luuk zit op schaken, Boris is voor de zomer gestart 
met zwemles en Bruno kan zijn klushart volop kwijt . 
De komende maanden zijn we vooral nog heel druk 
met het huis van binnen helemaal in orde maken en 
na de winter willen aan de slag met de tuin. We zijn 
wel wat gewend qua klussen, maar ook heel fijn als 
het straks allemaal een beetje gesetteld is.  In de 
toekomst willen we zeker nog wat meer diertjes, maar 
voor nu houden we het even bij de twee konijnen die 
sinds een paar maanden bij ons wonen. We kennen 
Pijnacker nog niet zo goed, dus tips zijn altijd welkom 
en zie je beweging in de tuin, kom gerust even 
aanwaaien, altijd leuk om nieuwe buren te leren 
kennen! 

Hartelijke groet, Bruno & Linda 
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Verhuizing Dick en Yvonne 

Dick en Yvonne gaan een spannend nieuw hoofdstuk 
beginnen! Na bijna 10 jaar genieten aan de 
Keulseweg, gaan ze begin volgend jaar verhuizen 
naar het prachtige Drenthe. Ze hebben hun leven in 
de randstad achter zich gelaten, want na hun 
vervroegd pensioen zijn ze helemaal klaar voor een 
nieuw avontuur vol rust, ruimte en vrijheid. 

Hun nieuwe thuis is een charmante woonboerderij in 
Gasselte, een idyllisch dorpje in Noord-Oost Drenthe. 
Yvonne heeft grote plannen om een gezellige Bed 
and Breakfast te starten, terwijl Dick zijn tijd zal 
doorbrengen met zijn geliefde hobby’s. Samen kijken 
ze uit naar hun nieuwe leven en alle leuke dingen die 
daarbij komen kijken. 

Voor de vereniging betekent dit echter dat er een 
nieuwe secretaris gezocht wordt. De taak bestaat 
vooral uit het regelen van vergunningen voor het 
jaarlijkse Buurtfeest, wat gemiddeld nog geen uur per 
maand kost. Dus, als je een steentje wilt bijdragen en 
deel wilt uitmaken van een hecht team, meld je dan 
aan bij het bestuur – ze hebben je echt nodig! 

Dick en Yvonne zullen hun fantastische buren en de 
gezellige Buurtfeesten zeker missen. Maar we wensen 
hen veel plezier en avontuur in hun nieuwe thuis!     
🌟

Blauwtong 

Blauwtong, ook helaas in de Katwijkerbuurt 

Het lijkt een ver-van-je-bed-show als je het leest in de 
landelijke pers, blauwtong bij de schapen maar helaas 
is het nu ook geconstateerd in onze buurt en zijn 
meerdere buurtbewoners hier ontzettend druk mee. 

Wat is het nou precies? 
Blauwtong is een virale ziekte die voorkomt bij 
schapen en andere herkauwers, zoals runderen, 
geiten en wilde herkauwers. Het wordt veroorzaakt 
door het Bluetongue-virus (BTV), dat wordt 
overgedragen door kleine muggen van het geslacht 
*Culicoides*. Blauwtong is niet besmettelijk tussen 
dieren onderling; de overdracht gebeurt uitsluitend 
via de beet van besmette muggen.  

Hoe herken je het? 
Een van de eerste symptomen is hoge koorts. De 
ziekte ontleent haar naam aan de gezwollen, soms 
blauwgekleurde tong die bij sommige schapen 
zichtbaar kan zijn door verstoring van de bloed-
toevoer. Vooral in de kop, lippen, oren en keel treedt 
oedeem en zwelling op. 

Laten we hopen dat het muggenseizoen snel ophoudt 
en het geen verder dierenleed tot gevolg heeft. 

buurtvereniging De Katwijkerbuurt 
Keulseweg 29 
2641 PK Pijnacker-Nootdorp 

T   06 538 186 75 
E  info@katwijkerbuurt.nl 
W  www.katwijkerbuurt.nl 

contributie: 
2024  € 17,50  per jaar 

Bankrekeningnummer: 
NL 08 RABO 0153503769 
o.v.v.postcode/huisnummer/lidnummer 
(zie adreslabel pagina 01) 

mailto:info@katwijkerbuurt.nl
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Herfstkleurplaat – kan jij deze mooi inkleuren?

Twee oenen zijn op 

fietsvakantie. Tegen 

de avond zoeken ze 

een plekje in de 

openlucht om te 

overnachten. Ze 

leggen de fietsen over 

zich heen. De 

volgende morgen 

vraagt de ene oen: 

‘Heb jij het ook zo 

koud gehad 

vannacht?’ ‘Vreselijk, 

er was een spaak 

kapot!’ antwoordt de 

andere oen.

Moppentappen

Zoek de 5 verschillen!

KINDERPAGINA
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