
Voorwoord van de voorzitter  
Beste Buren, 

Bij het schrijven van dit voorwoord vallen de blaadjes van de bomen en zie 
ik de eerste kerstverlichting buiten al verschijnen. Wat gaat de tijd toch 
snel. We kunnen terugkijken op een succesvol buurtfeest en een gezellige 
B(ingo)B(ier)B(itterballen) avond.  

Kijken we vooruit dan kunt u misschien al zien dat deze nieuwsbrief er iets    
anders uitziet. Buurvrouw Milou heeft de taken bij de redactie van Ellen 
overgenomen. Wij willen Ellen hierbij hartelijk bedanken voor al die jaren           
dat zij in het redactie team heeft gezeten.  

Heeft u iets wat misschien in de volgende nieuwsbrief kan?                                       
Stuur het naar redactie@katwijkerbuurt.nl 

Ik houd het kort. Een fijne kerst en alvast de beste wensen voor 2026.              
Graag zien wij u 10 Januari vanaf 15.00u op de nieuwjaarborrel in                        
het nieuwe pand van: Oudshoorn en Ruygt,  Tochtweg 5 in Pijnacker 

Arjen Straver, voorzitter Katwijkerbuurt.                                                                                                                                                                                                                 
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Van de Redactie 

Ze belde mij op om het mij te vertellen; ze ging 
stoppen met de Nieuwsbrief. Dat was slikken, want 
Ellen was de motor achter de Nieuwsbrieven. Met 
haar talent voor communicatie en netwerken wist zij 
altijd waar nieuws te vinden was.  

Je hebt ons in de afgelopen 6 jaar meegenomen in 
belevenissen in en rond jullie tuin. Zo konden we door 
jouw columns genieten van het grote nest kleine 
eendjes op Koningsdag of de successen in jouw 
moestuin.  

We hebben samen bedrijven bezocht en met jouw 
eigen gebakken appeltaart gingen we “op de koffie 
bij”. Het hoogtepunt van onze samenwerking vond ik 
toch wel de pub quiz, die wij in coronatijd, toen er 
geen Buurtfeest gehouden kon worden, vanuit jouw 
huis hadden georganiseerd. 

Iedereen kon via een link meedoen. Vragen in elkaar 
gezet, verbindingen gemaakt, het leek wel het NOS 
hoofdkantoor aan de Keulseweg. Na afloop op de 
fiets de prijzen uitreiken. Het bleek dat veel 
Buurtgenoten er een mini Buurtfeest van hadden 
gemaakt bij hen thuis, tijdens het meedoen van de 
quiz.  
Bedankt Ellen, voor jouw enthousiasme, digitale skills 
die je hebt ingezet om van de Nieuwsbrief telkens iets 
moois te maken. Jij gaat jouw tijd en energie aan 
andere zaken besteden en ik begrijp dit.  

Gelukkig kan ik dit stukje afsluiten omdat Milou, de 
opvolger van Ellen, zich hier voorstelt. 

Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar,  

Ingrid 

Beste Katwijkerbuurtgenoten, 

Dankzij mijn buurvrouw Ingrid krijg ik de gelegenheid 
om iets toe te voegen aan de Katwijkerbuurt 
nieuwsbrief. Ik mag het spreekwoordelijke stokje 
overnemen van Ellen en dat vind ik hartstikke leuk om 
te doen. Natuurlijk heeft ieder zo zijn eigen talent en 
zal Ingrid ook veel taken overnemen van Ellen.  
Zelf ben ik een creatieve moeder (van een dochter 
van inmiddels 10 jaar) en heb heel lang met kinderen 
in de kinderopvang en naschoolse opvang gewerkt. 
Daarnaast heb ik een grote liefde voor koken, muziek 
en lezen en oog voor de schoonheid van natuur en 
dieren. 
Samen met vormgever Margriet en Ingrid ben ik op 
een ochtend in oktober even rond de tafel gegaan 
om te brainstormen en kwamen we op de volgende 
rubrieken: 

Buurtbeest 
Katwijkerkids! 
Wat kookt de buurt? 
Wat ziet de buurt? 
Wat leest en luistert de buurt? 

Natuurlijk hebben we jullie hulp daarbij hard nodig, 
zodat we een lach op ieders gezicht toveren op het 
moment dat de nieuwsbrief op de deurmat valt. 

Wij geven een voorzetje en hopen dat we via de mail 
(redactie@katwijkerbuurt.nl) een hoop leuke info 
toegestuurd krijgen. 
Op deze manier ontdekken we wellicht mooie nieuwe 
wandelplekjes, lekkere recepten en maken de 
(klein)kinderen iets creatiefs om daar vervolgens een 
foto van in te sturen voor de volgende editie. Het 
gevoel van een tijdschrift, maar dan met alles uit de 
buurt. 
Een extra stukje verbinding in deze leuke buurt, in een 
tijdperk waarbij iedereen toch wel veel tijd online 
doorbrengt. 
Geniet van deze winterse nieuwsbrief, met een kop 
koffie of thee erbij, en alvast heel gezellige dagen 
gewenst! 

Milou 
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Daarbij, we wonen tenslotte allemaal in de Katwijkerbuurt, 
dus even langs lopen voor een kort overleg als je ergens 
mee zit of tegen aan loopt kan ook altijd. 
 
Ik zie de overdracht van de functie als volgt. Bij voorkeur 
kunnen we als bestuur op de komende algemene 
ledenvergadering in februari een nieuwe penningmeester 
aan de vergadering voorstellen. Lopende het eerste jaar 
van de eerste termijn zal ik alle werkzaamheden 
overdragen en begeleiden. Als langere begeleiding 
gewenst is, vind ik dat geen enkel probleem. 
 
Ik hoop dat ik hiermee één van de leden enthousiast heb 
gekregen in het penningmeesterschap. Mocht dat zo zijn, 
laat het even weten via een mailtje aan het bestuur 
( bestuur@katwijkerbuurt.nl ) . Wel geïnteresseerd, maar 
nog vragen? Stuur ook dan even een berichtje aan het 
bestuur. Dan kunnen we eens afspreken om wat verder op 
de functie in te gaan. 
 
Het zou toch zonde zijn als de vereniging zonder 
penningmeester zou komen te zitten?

                                                        
Algemene Ledenvergadering  

21 februari 2026                              
om 20.00 uur                                      

bij VSVK                                               

GEZOCHT: PENNINGMEESTER 

Alles heeft een houdbaarheidsdatum, zo ook de functie van 
Penningmeester. Bij de volgende ledenvergadering heb ik 
er 2 termijnen van 3 jaar op zitten en ben ik volgens de 
statuten van de vereniging niet meer herkiesbaar. Iemand 
zal dus deze functie van mij over moeten gaan nemen en 
hiermee zitting nemen in het bestuur van deze mooie 
vereniging. Maar wat ga je dan aan als penningmeester?               
Ik zal het je kort proberen uit te leggen. 
 
Als penningmeester verantwoord je de financiële gang van 
zaken binnen de vereniging, en leg je alle financiële feiten 
vast. Dit doe je hoofdzakelijk aan de hand van de 
bankafschriften. Om je hier een klein idee bij te geven, tot 
en met oktober van dit jaar heb ik 215 banktransacties 
binnen gekregen om te verwerken en ben ik hier in totaal 
zo’n 5 tot 6 uur mee bezig geweest. 
Het merendeel van deze transacties hebben betrekking op 
de contributie ontvangsten en daarom hou je ook direct het 
ledenbestand bij zodat je weet hoeveel lidmaatschappen er 
zijn, wie dit zijn en wie er wel of niet betaald heeft. 
 
Rond het buurtfeest ben je wat actiever. Ook daar ben je het 
financiële geweten van de vereniging. In de aanloop naar 
het buurtfeest geef je aan de mede bestuursleden advies 
omtrent het uit te geven budget en kijk je mee waar er het 
beste ingekocht kan worden. Tijdens het buurtfeest hou je 
in de gaten of er voldoende, maar niet te veel kasgeld in de 
kas aanwezig is en geef je uitleg hoe om te gaan met de pin 
faciliteit. Daarbij zorg je er ook voor dat alle inkopen op tijd 
betaald (kunnen) worden.                                                      
Lopende een kalenderjaar zijn er een beperkt aantal 
bestuursvergaderingen, ongeveer 4 tot 5 per jaar.         
Verder vindt communicatie via app of telefoon plaats. 
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VOLGENDE KEER IN DE NIEUWSBRIEF 

-  Op bezoek bij een bedrijf uit de buurt:  
    Maris Workshops en Bloemwerk 
-  Special over waterbeheer in de 
- Groenzoom en de Balij 
-  Programma Buurtfeest editie 2026 
-  Kort verslag A.L.V. 
-  Verhalen  ‘uit de oude doos’ over 
- onderduikers in onze buurt tijdens de 

tweede wereldoorlog 
-  Onze vaste rubrieken en nog veel meer 

                        Mis ‘m niet,  
          hij verschijnt de derde week  
                        van Mei 2026 

 

	 Agenda 1e helft 2026:  

• Zaterdag 10 Januari 	
Nieuwjaarsborrel 15.00 uur                
bij Oudshoorn & Ruygt,                     
Tochtweg 5 in Pijnacker 

• Zaterdag 21 februari                        
ALV  20.00 uur bij VSVK ,                  
Schouwweg 4 in Pijnacker                                                  

• Katwijkerbuurtfeest  19 en 20 Juni	



In de natste en koudste maanden 
van het jaar een boek over een 
Italiaans landgoed lezen om even 
in je hoofd te verhuizen:  
“De wind over het land” van Franco 
Faggiani neemt je mee naar Italië, 
waar de toekomst van een 
eeuwenoud landgoed met vaste 
tradities onzeker is door moderne 
ideeën. Tussen de beschrijvingen 
van natuur volg je het leven van de 
laatste erfgenaam en de keuzes 
waar hij ook in zijn persoonlijk 
leven voor komt te staan.  
Niet een boek vol spanning, maar 
wel één om te genieten van de 
aandacht waarmee alles 
beschreven is. 

Passend in deze kerst-editie van de 
Katwijker nieuwsbrief:                
Sting, if on a winter’s night. 
Sting heeft in 2009 dit album 
gemaakt, een winters album 
zonder de bekende kerstliederen. 
Een ode aan de donkere maanden, 
de stilte en de spirituele reflectie 
die bij de winter horen.  
Opvallend is de manier waarop hij 
samenwerkt met uiteenlopende 
muzikanten uit de folk-, jazz- en 
klassieke hoek, waardoor de 

Wat leest de Buurt ? 

 

Prentenboeken met een 
kerstthema zijn volop te vinden in 
de boekhandel, met de mooiste 
illustraties en prachtigste verhalen. 
Maar wat als je kind net iets te oud 
wordt voor een prentenboek en 
toch iets wil lezen wat past bij de 
feestdagen?  
Bij ons thuis (Milou) wordt 
“Operatie kerstboom” met veel 
plezier gelezen! Korte verhalen 
over o.a. een insluiper, kerst in de 
molen, een geheime opdracht en 
een verdwenen engeltje.  
Zowel geschikt om zelf te lezen in 
de midden- en bovenbouw als om 
voor te lezen. 
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De wekelijkse podcast van twee 
Zuiderburen over tuinieren “De 
Podkas” is een mengelmoesje van 
praktische tuintips, Belgisch 
Bourgondisch genieten en 
herkenning van tops en flops in de 
tuin. 
Angelo is de expert en Floor de 
fervente bakster van lekkers en 
hobby tuinder. Samen geven ze 
iedere week een update wat je 
kunt doen in de tuin; soms gaan ze 
op een onderwerp dieper in en er 
wordt veel gelachen. Wat ook fijn 
is; geen reclame voor wat dan ook
☺. 
Voor als je vanuit je luie stoel toch 
in de tuin bezig wilt zijn, is dit een 
aanrader! 

 
nummers een rijke, tijdloze en 
soms mysterieuze klank krijgen. Hij 
trekt je even uit het alledaagse en 
voert je mee naar de wereld van 
oude Engelse winterliederen en 
tradities.  
Zodra het buiten een beetje guur 
wordt en de kaarsjes aangaan, 
zetten wij deze cd op (uiteraard 
ook te beluisteren op spotify).

Waar luistert          
de Buurt naar?
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De natuur om ons heen; over bos en polder: het Balijbos 

Ten Zuidoosten van de Katwijkerbuurt,  de 
Groenzoom en ten Noordwesten van het Balijbos. 
Hoe mooi kun je wonen.                                                             
Als dagelijks bezoeker van beide gebieden tijdens 
werkdagen en opvolger van reporter Ellen, duik ik 
(Ingrid) in het hoe en waarom van het beheer en 
nieuws uit beide gebieden.                                                                 

Dit keer informatie over het Balijbos.                                                                                 
Het Balijbos behoort tot het gebied wat beheerd 
wordt door Staatsbosbeheer en onderdeel is van Hof 
van Delfland. Hof van Delfland is sinds 2019 zo 
genoemd om zo samenhang tussen de gebieden 
Midden-Delfland, Buytenhout en de Zuidpolder van 
Delfgauw te waarborgen. Die gebieden liggen 
tussen Delft, Den Haag en Rotterdam.  

GESCHIEDENIS                                                                                        

De Balij is in 1992 aangelegd voor de komst van de 
Floriade en is verbonden met de Dobbeplas, het 
Bieslandse Bos en via een fietsbrug met het 
Westerpark. Na de Floriade is het bos verder 
uitgebreid met onder andere beuken, eiken, essen 
en elzen. Vanaf 2009 is het beter ingericht voor de 
vele omwonenden, die de hectiek van alle dag even 
komen loslaten en het gebied graag bezoeken.    
Voor de jongste bewoners is er een speelbos en een 
kabouterpad, daarover later meer.                                 
Wat in het oog springt, wanneer je de afgelopen 
periode in de Balij was, waren allerlei boswerk-
zaamheden, zoals kapwerkzaamheden. Wat gebeurt 
er allemaal en waarom wordt er bos weggehaald? 
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Er was sprake van achterstallig onderhoud, wegens 
gebrek aan beheersfinanciering, maar de provincie 
Zuid Holland heeft voor 2026-2029 opnieuw 
subsidie beschikbaar gesteld. 

De schouwpaden worden in 2025 en 2026 hersteld, 
waarbij jonge bomen en struiken weggehaald 
worden. 

Schouwpaden zijn brede, gemaaide stroken naast 
sloten die jaarlijks worden onderhouden om de 
waterberging te garanderen en de waterkwaliteit te 
behouden. Door het achterstallige onderhoud 
groeiden ze de afgelopen twee jaar dicht met 
struiken en jonge bomen, waardoor het schonen van 
de sloten niet mogelijk was 

GEZOND EN GEVARIEERD BOS                                         
In de Balij wordt daarnaast ook het bestaande bos 
beheerd.  

Vroeger werd vaak één soort boom aangeplant, 
waardoor bossen kwetsbaar waren voor ziekten en 
klimaatverandering. Een gezond en gevarieerd bos 
bestaat juist uit verschillende soorten en leeftijden. 
Als er een ziekte uitbreekt, zoals de bekende 
essentaksterfte, treft die niet meteen het hele bos. 
Bossen met meer boomsoorten en leeftijden, 
trekken ook meer verschillende soorten planten en 
dieren aan, wat de biodiversiteit verbetert. 

Daarom wordt de leeftijdsopbouw hier stap voor 
stap gevarieerder gemaakt via boswerkzaamheden 
die eens per zes jaar plaatsvinden.                             
Dit gebeurt volgens een stappenplan: 

Schouw 

Eerst wordt bepaald welke bomen behouden blijven 
als zogenaamde toekomstbomen – bomen die 
belangrijk zijn voor natuur en biodiversiteit, recreatie 
en beleving, of houtoogst. Deze toekomstbomen 
hebben licht en ruimte nodig om te kunnen groeien. 
Daarom worden andere bomen weggehaald en 
nieuwe soorten aangeplant. Hierdoor ontstaat een 
gezond en gevarieerd bos met verschillende soorten 
en leeftijden. 

 De soortenrijkdom wordt hierdoor bevorderd 
omdat dieren en planten profiteren van 
verschillende soorten bomen in verschillende 
leeftijdsfase. Bij de keuze van nieuwe boomsoorten 
kiest Staatsbosbeheer bewust voor soorten die goed 
bestand zijn tegen zware regenval, stormen en 
droogte. Ook wordt het risico verkleind dat een 
ziekte van één boomsoort het hele bos aantast. De 
schouw in de Balij heeft vorig jaar plaats gevonden. 

Blessen 

Blessen is het markeren van bomen met gekleurde 
stippen. Elke kleur heeft zijn eigen betekenis. Zo 
weten boswachter en aannemer precies welke 
bomen toekomstbomen zijn en dus blijven staan, en 
welke bomen verwijderd worden.  

Flora en fauna check 

Om plant- en diersoorten te beschermen wordt kort 
voor de uitvoering de flora- en faunacheck 
uitgevoerd door de ecoloog. Hierbij worden alle 
bosvakken waar gewerkt wordt gecontroleerd op 
onder andere boomholtes, nesten, holen en 
bijzondere plantensoorten. Worden deze 
aangetroffen, dan worden maatregelen genomen 
om ze te beschermen. 
                                                                                  
Uitvoerende boswerkzaamheden 

Na de schouw, het blessen en de flora- en fauna-
check kan het werk beginnen. Er zijn tijdens deze 
werkzaamheden drie soorten boswerkzaamheden: 
herstel, dunnen en verjongen. 

Herstel - In Balij is vanaf augustus 2025 
overbegroeiing van jonge bomen en struiken 
weggehaald. 

Dunning – De werkzaamheden starten vanaf 
augustus 2025 tot maart 2026. Dunnen is het 
weghalen van bomen om toekomstbomen meer  
licht en ruimte te geven, zodat ze ook in de breedte 
stevig kunnen groeien en niet omvallen. 

Verjonging – Verjongen is het creëren van open 
plekken van maximaal 0,5 hectare, waar nieuwe 
bomen kunnen opgroeien. Dit gebeurt alleen als er 
weinig bijgroei is of als bomen niet vitaal meer zijn. 
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Bosverzorging 
Dominante soorten, zowel struiken als bomen, 
kunnen het hele bos overnemen. Hierdoor blijven 
bomen klein of er ontstaat weer een eenzijdig bos 
met dezelfde dominante soort. Daarom onderhoudt 
Staatsbosbeheer het bos. Nieuwe aanplant wordt de 
‘jeugd’ van het bos genoemd. Maar er is juist ook 
plek voor dood hout. Dode bomen mogen blijven 
staan of blijven liggen. In dode bomen kunnen 
vleermuizen, boommarters en allerlei insecten een 
schuilplek vinden. De dode bomen die je in de Balij 
ziet liggen, worden heel langzaam verwerkt door 
insecten en is weer belangrijk voor allerlei 
paddenstoelen en uiteindelijk is het verpulverde 
hout heel goed voor de kwaliteit van de bodem. 

INFORMATIE EN TIPS 

In het Balij is sinds mei 2024 een boswachter actief, 
haar naam is Evelien Olyslagers. Behalve het 
aansturen van beheer in het gebied is zij ook 
aanspreekpunt voor bezoekers in het gebied.        
(wat er zo’n anderhalf miljoen per jaar zijn!). 

Zij heeft een Nieuwsbrief opgezet waarin nieuws 
over de gebieden te lezen is. Wanneer je de brief 
wilt ontvangen, hij verschijnt vier maal per jaar, mail 
dan naar hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl 

Ook zijn er vragenuurtjes met de boswachter, 
waarbij Evelien bevraagd kan worden over het 
Balijbos. Zij is dan op een nader af te spreken punt 
aanwezig in het gebied zelf. De vragenuurtjes in het 
Balij worden in de Nieuwsbrief aangekondigd. 

In het Balijbos staan bij de ingang posterpanelen 
met een QR code. Wanneer je deze scant, lees je de 
meest actuele informatie.  

Tip 1: Dood hout laten liggen in je tuin? Zeker doen! 
Insecten, vogels en schimmels profiteren ervan. 
Tip 2: Maak je tuin eetbaar met notenbomen, 
bessenstruiken of een vijg. Zo help je de natuur én 
eet je lokaal. 
Tip 3: Gebruik bodembedekkers of wol rond jonge 
bomen om uitdroging te voorkomen. 

Tip 4: De WOS heeft aflevering 6 van natuur dichtbij 
besteed aan het Balij en gaat op de fiets in gesprek 
met Boswachter Evelien. De aflevering is 25 
september 2025 uitgezonden en te zien op WOS.nl 
                                                                                                 
Tip 5:Kabouterpad De Balij                                            
Wist je dat hier in de buurt kabouters wonen? 
Tenminste, dat denken we, want overal zie je 
kaboutersporen. Kleine voetafdrukken in het zand, 
wielsporen van een kruiwagentje, geplet gras van 
een middagdutje. Als je het kabouterpad loopt, kom 
je daar vanzelf achter. Vergeet onderweg niet te 
zoeken naar kaboutersporen! En met een beetje 
geluk kom je een echte kabouter tegen. 

Tip 6: Bij Gemiva-De Balijhoeve ligt voor € 6,50 een 
rugzak voor kinderen van 3-6 jaar klaar met de 
materialen om op zoek te gaan naar de kabouters. 
Met een puntmuts op je hoofd loop je een route van 
ongeveer 1500 meter. Onderweg luister je naar een 
verhaal uit de Kabouter-klapkaart en doe je 
Kabouteropdrachten. Veel plezier!. 

De natuur om ons heen; over bos en polder: het Balijbos 



Wie er nog meer kontificaal te zien 
was, naast Rinus Rat en Mila Muis, 
was Bruno, de kat van Ingrid en 
Rudi. We hebben hard gelachen 
om die kattenkont die uit het hokje 
stak. Een beginnersfout van mijn 
kant om de biologische egelpaté 
(hmm, beetje verwend?) aan de 
kant van de opening te zetten. 
Bruno likte zijn snorharen dankbaar 
af nadat hij het hele bakje had 
verorberd en kwam daarna nog 
regelmatig terug naar dit 
voortreffelijke restaurant om te 
kijken wat er nog meer op het 
menu stond. Gelukkig at hij thuis 
ook nog gewoon. 
We stoppen nu met voeren en 
hopen dat “Stekeltje” of 
“Krabbeltje” ons egelhuis kiest voor 
een diepe winterslaap. 

 

Wat? Inbrekers? 
Nee, ik heb het over iets anders.  
Wanneer de drukte van de dag 
plaatst maakt voor het mysterie:  
de nacht. 
Want als wij op één oor liggen 
wordt er een andere wereld 
wakker. 
De wereld van de nachtdieren, en 
dat zijn er nogal wat! Wij kregen 
van Rudi en Ingrid (tijdens ons 
feest) een egelhuis. Fantastisch! 
Snel neergezet en wat voer erbij in 
het leuke egel-bakje.  

Volgende dag, voer op! Maar 
goed, komt dat dan door muizen, 
ratten, vogels of zijn er 
daadwerkelijk egels op bezoek 
geweest? Dat weet je dus niet, dat 
gebeurt in die mysterieuze, andere 
wereld. 

Er is maar één manier om erachter 
te komen wie daar zijn buik vult; 
een wildcamera. 
Manlief maakte gretig gebruik van 
Google en ook ik las de ene review 
na de andere. We maakten een 
keuze en installeerden het ding.  
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Nachtelijk bezoek 

En toen begon het grote 
wachten…. De eerste nacht kregen 
we bezoek van een enorme rat, 
Rinus leek ons een toepasselijke 
naam. Ook Mila Muis kwam voorbij 
en nam wat familieleden mee.  
Tot op een ochtend “Stekeltje” voor 
de camera verscheen. Een klein 
gilletje van enthousiasme kon ik 
niet onderdrukken. De egel! We 
zagen hem tijdens onze 
verbouwing maar waren bang dat 
we de boel hadden verstoord. 
Niets bleek minder waar want 
“Stekeltje” (ja we hebben een kind 
he, namen horen erbij) nam ook 
“Krabbeltje” mee.  
Krabbeltje had nogal jeuk en liet 
dat pontificaal voor de camera 
zien, of kontificaal zouden we 
kunnen zeggen, gezien de hoek 
van het shot. 
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Mij is gevraagd een stukje te schrijven voor een nieuwe 
rubriek, één die over dieren gaat, nou dan zit je bij mij/ons 
wel aan het goede adres, dus ik ben met liefde in de pen 
geklommen. Dieren hebben we op de Keulseweg in alle 
soorten en maten en de eerste keer dat ik met de auto 
moest stoppen omdat er een kudde schapen overstak zal 
ik nooit vergeten, 'yes dit was precies wat we zochten: 
ruimte, natuur en dieren!'                                                            
Nu bijna 8 jaar later zijn er veel verhalen en belevenissen 
met of over de dieren op de Keulseweg geweest, ik denk 
aan de keer dat er een koe in de tuin stond, wij bij de 
buren een paard (of was het nou een auto ;) ) uit het water 
trokken, een ooievaar in het weiland landde of de (iets 
minder graag gezien gast) de vos ons met een bezoek 
vereerde. Zelf pasten we ons maar wat graag aan, aan onze 
nieuwe woonomgeving en in no time verzamelden we een 
aardige diversiteit aan dieren om ons heen.                                
Funny fact: vrienden komen met hun kinderen 
tegenwoordig naar de Keulseweg ipv een bezoekje aan de 
plaatselijke kinderboerderij. Maar waar te starten met een 
verhaal als er zoveel te vertellen valt en dus besloot ik het 
in een ‘wist-je-dat-vorm te gieten’, veel leesplezier! 

Wist je dat:                                                                                       
- Wij (Hartger en Danielle) met onze 3 kinderen (Ivy, Stas en 
Dewy) op de Keulseweg 23 wonen,                                           
- wij veel dieren hebben, - Danielle gestopt is met tellen 
hoeveel dieren we hebben (want dat was beter voor haar 
huwelijk), - Hartger zegt een minder grote dierenvriend te 
zijn, maar dat dit slechts een rol is, die hij aanneemt want 
niets is minder waar,                                                                                                 
- wij elke dag rond 2000 kilo aan dieren voeren, - dat dat 
heel veel voer is,- en ook heel veel mest oplevert, - dat je 
daar wellicht Danielle ook van kent ;)…zij loopt dagelijks 
met haar mestwagentje over de Keulseweg - dat we 
honden, katten, schapen, varkens, paarden, konijnen, 
kippen en loopeenden hebben,                                                 
- dat we daarnaast ook een reptielen-fan in huis hebben 
die een Konings-python op zijn kamer heeft,- hij zelf de 
muizen hiervoor fokt omdat hij dit graag op een 
diervriendelijke manier doet,- dat een buurvrouw dit vrij 
’spannend’ vond en een slotje voor op het hok cadeau 
gaf ;),- dat we regelmatig onhandelbare (asiel) katten 
opvangen,- dat die dan soms naar (diezelfde) buren 
verhuizen en daar hun forever home uitzoeken ;),- dat we 
honden hebben die hun taak van het bewaken soms iets te 
serieus nemen en mensen (en andere dieren) graag de 
stuipen op het lijf jagen (sorry hiervoor),- dat ze er stoerder 
uitzien dan ze zijn,- dat onze kitten van 1,5 kilo zelfs de 
baas is over de hardste blaffende hond van 60 kilo, 

-dat 2 van onze buitenkatten het er niet mee eens zijn dat 
ze buiten moeten leven en er ongeveer hun levensdoel 
van hebben gemaakt om steeds naar binnen te sneaken,    
- dat Danielle eigenlijk hartstikke allergisch voor ze is maar 
het zielig vindt ze naar buiten te doen,- dat onze lieve 
Kalkoen ‘Koen’ het heeft verloren van meneer Vos- dat 
onze loopeend Karel (ooit eens gehaald door buurman 
Bas en Hartger in Verwegistan) dit ook niet heeft 
gewonnen,- dat ons meisjes-loopeendje toen vrijgezel/
weduwe was, maar al snel haar liefde bij een normale eend 
vond,- die blijkbaar met elkaar prima baby eendjes 
(kuikens) kunnen maken,- wij het idee hebben dat er 
bordjes in de straat staan -> katten en eenden-> eten bij nr 
23,- wij dagelijks mee-etende buurkatten hebben en alle 
eenden uit Zuid Holland elke ochtend op visite krijgen (en 
dus ook voeren ;),- wij ooit eens 2 pauwen hadden,- die 
zich kapot schrokken van een traumahelikopter, die in de 
tuin wilde landen en toen besloten de veren te nemen 
(lees wegvlogen) en wekenlang de wijk Rokkeveen 
terroriseerden,- wij een kat uit huis bij mensen haalden 
(zonder dat manlief het wist) en de kat de dag erna 5 
baby’s wierp…,- Danielle dacht dat manlief (een 
ondernemer) best trots was op deze vervijfvoudiging van 
de ‘inzet’ maar dit toch niet helemaal het geval bleek te 
zijn,- wij uren bouwden aan een hok voor varkens en de 
draakjes binnen 1 minuut ontsnapten,- varkens goede 
zwemmers (blijken te) zijn,- ze Beppie en Truus heten, 
varkens geen ‘varkenststal’ veroorzaken maar eigenlijk 
enorm schone dieren zijn,- de drie pubers in huize Ruijs 
wel een ‘varkensstal' van hun kamers maken,- wij enorm 
trots zijn op onze prachtige paarden,- maar dat de 
gemiddelde voorbijganger ze niet ziet staan in 
tegenstelling tot de varkens,- de varkens hele fanclubs 
hebben,- de varkens elke dag even loslopen in de tuin 
(dus geen zorgen als je het ziet…dit is bewust),- wij (of nou 
ja Danielle) heel slecht is in het wegdoen van dieren,- wij 
hierdoor ook geen veulen of lammetjes meer doen ;) (of 
nou ja….)- heel veel dieren ook een functie hebben voor 
ons (bewaking, natuurlijke begrazing/bemesting, 
paardencoaching, paardrijden, terugdringen van 
‘ongedierte' en als kliko dienen),- het nooit saai is met 
dieren,- we inmiddels zelf halve dierenartsen zijn,- de 
kinderen ook zijn besmet met onze liefde voor dieren,      
-wij 2 konijnen hebben die Hein en Ken heten,- dit onze 
andere hobby is ;).- wij nog veeeeel meer kunnen vertellen 
maar het hierbij gaan laten en ons stokje over geven 
aan…..Cora? 

- Wij denken/weten namelijk dat zij best wat meemaakt 
met haar bok….hoe was het ook alweer…. van geiten     
leer je vloeken? Hihi                                              Danielle 

Buurtbeest 
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Het was december 2012 toen onze geliefde en 
markante buurtgenoot Wim Dijkshoorn het verzoek 
kreeg van de mensen van de Regenboogkerk in 
Rokkeveen of het misschien mogelijk was om op 
kerstavond een kerkdienst te houden in zijn stal. De 
achtergrond was dat het kerstverhaal zich 
toch ook in een echte stal had afgespeeld en in het 
kader van breng ‘het woord’ dichter bij de 
mensen, dit initiatief tot stand was gekomen. En 
natuurlijk vond Wim dat wel goed. Voor degenen 
die hem gekend hebben is dit geen verrassing,  
Wim vond namelijk eigenlijk altijd alles goed. 

Het idee was dat de gemeenteleden in optocht van 
hun kerk naar de boerderij zouden lopen (met 
fakkels voorop, lekker romantisch vonden deze 
stedelingen, maar super brandgevaarlijk natuurlijk 
in zo’n hooistal.....). Op de boerderij was de open 
stal met hooi- en strobalen, inmiddels 
omgebouwd tot een klein amfitheater. Iedereen 
schoof gezellig aan, dicht bij elkaar was het knus en 
warm.  Ook wij als buren, werden uitgenodigd.   
Wim was even vergeten dat de kippen normaal in 
de kapconstructie op stok gingen, maar dat mocht 
geen bezwaar zijn vond iedereen, tot tijdens 
de dienst een paar kippen, opgeschrokken uit hun 
slaap uit de kap vielen en tussen (en op!) het 
verschrikte publiek terecht kwamen. De boerderij-
honden kwamen ook kijken en gingen kippen 
jagen tussen het publiek. Als sfeerverhogend 
extraatje waren er ook wat schapen van Wim op    
het ‘toneel’ neergezet. Die bleven natuurlijk niet 
stilstaan en schrokken van al die muziek en 
zingende mensen. Kortom een levendige boel.                                                

Na de dienst, met de bekende liederen en het 
voorlezen van het kerstverhaal werd iedereen 
uitgenodigd om warme chocolademelk of een     
glas glühwein te komen drinken op het erf.      
Daarna ging het weer in omgekeerde richting       
met de fakkels voorop, in een lange rij, richting      
de Regenboog kerk. Een kerstviering om niet    
gauw te vergeten.                                 Margriet 
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Kerstfeest in de Stal van Wim 
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In memoriam 
Twee Buurtgenoten zijn, tussen het verschijnen van 
de Nieuwsbrieven, overleden. Arie Post en Piet Bos. 
Beiden geboren in hetzelfde jaar, opgegroeid in de 
Katwijkerbuurt en tot het laatst wonend in de 
Katwijkerbuurt. 

Eén ervan was mijn vader, Piet Bos. Geboren aan de 
Katwijkerlaan 133 en daar tot aan zijn sterven 
gewoond. Hij interesseerde zich altijd voor 
geschiedenis en wist mooie verhalen te vertellen 
over de Katwijkerbuurt van vroeger.  

Zo had hij een vaste bijdrage bij de rubriek “Uit de 
oude doos” in deze Nieuwsbrieven.  

In mei is hij overleden en nog niet lang geleden 
hebben mijn broers en ik ons ontfermd over zijn 
spullen in zijn huis. Je komt een leven tegen in deze 
spullen. Van beroep was hij boekhouder. Dit zag je 
helemaal terug; ordners vol waren gevuld met 
allerlei onderwerpen uit zijn leven. Zijn reislust, liefde 
voor vogels in de tuin, familiegeschiedenis, echt van 
alles had hij gedocumenteerd.  

Ook een ordner over zijn liefdes. Jong werd hij 
weduwnaar, op zijn 54ste jaar. Mijn moeder zou altijd 
zijn grote liefde blijven, maar gezelschap van een 
lieve vriendin kon hij wel waarderen. Zelfs midden 80 
had hij nog een dame leren kennen. Zij woonde in 
Rokkeveen. Hij bezocht haar steevast met zijn auto. 
Maar vervelend vond hij het omrijden toen de 
kruising Berkelseweg/ Katijwijkerlaan afgesloten was 
voor langere periode. 

Zijn auto was klein, het fietspad breed genoeg, dus 
had hij uitgevonden dat hij vanuit Rokkeveen 
achterlangs via de achterkant van de Landheren 
sneller thuiskwam. Totdat hij gebonk op zijn 
autoraam hoorde van een man die zijn hond uitliet 
en hem in niet mis te verstane taal afvroeg waar hij 
mee bezig was. Hij is maar gaan omrijden vanaf die 
tijd… 

Een positieve, levenslustige, nr. 1 fan van zijn 
kleinkinderen, ondeugende vader is heengegaan. 
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Wat ontzettend leuk dat ons gevraagd is een stukje te 
schrijven om ons voor te stellen als “nieuwe buurtjes”.  

Wij zijn Ramon en Laura en wonen nu bijna 2 jaar op de 
Keulseweg 58. Hiervoor hebben wij 20 jaar met heel veel 
plezier gewoond in het oude dorp van Zoetermeer met 
onze zoon Aytron, dochter Aprilia en hond Senna, veel 
feestjes met de kinderen gehad en mooie herinneringen 
gemaakt. 

Nadat de kinderen uitvlogen, hadden we plannen om in het 
centrum van Den Haag te gaan wonen.    Dichtbij allerlei 
restaurantjes, theater, bioscopen en levendigheid. Echter 
houden wij ook heel erg van de natuur, hebben 1 hond en 
bij voortschrijdend inzicht zijn de plannen gewijzigd.  
Op zoek naar een kavel zodat wij ons huis duurzaam kunnen 
bouwen naar eigen inzicht in de buurt van Den Haag. En 
toen kwam de Keulseweg op ons pad. 

Wij genieten enorm van ons vrije uitzicht, de natuur, de 
vogels en de rust , de schapen en koeien. 
EN binnen 20 minuten in hartje Den Haag en Rotterdam.  
Wij voelen ons enorme bofkonten en onze hond is er ook 
erg blij mee. 

Ramon en Laura, (rechts op de foto). 

Wij zijn  Manon en Stephan Droogh en wonen hier met onze 
twee kinderen Florian (17) en Suze (16). Wij komen van de 
Zegwaartseweg in Zoetermeer, waar onze familie al drie 
generaties woonde. Mijn opa had een gemengd boeren-
bedrijf en ik ben opgegroeid op het tuincentrum van mijn 
ouders.                                                                                            
Onze kinderen studeren beide nog en wij zijn beide 
werkzaam op het tuincentrum. Pijnacker is voor ons niet 
nieuw, omdat we hier sinds 1995 ook een vestiging hebben, 
Intratuin Pijnacker. We hebben gekozen voor wonen in 
Pijnacker , vanwege de privacy en de naastgelegen natuur. 
Wonen aan de Keulseweg 62 ervaren we als zeer plezierig.                                                                                        

Tot ziens, Manon en Stephan                                                                                     

Hallo, wij zijn Annelies en Nico Dekker (midden op de foto) 
en wonen sinds december 2023 aan de Keulseweg 60. 
                                                                                                               
Het bevalt ons super goed. Wij houden van rust en ruimte 
maar ook van de stad. Die combinatie hebben we hier 
gevonden. Het voelt als echt buiten wonen en toch met 25 
minuten in het centrum van Rotterdam of Den Haag. Onze 3 
jongens zijn uitgevlogen en dus wonen we hier samen met 
onze hond Joep; een oude baas die het hier ook naar zijn 
zin heeft. Met onze wederzijdse buren hebben we het top 
getroffen en ook de andere bewoners van de Keulseweg 
hebben ons heel aardig ontvangen. Kortom we zijn hier 
gelukkig en hopen hier de rest van ons leven te mogen 
wonen!
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                                                                      (zonder suiker en boter).                                                                     

Online zijn natuurlijk wel 101 varianten te vinden wat bananenbrood betreft, maar deze 
aangepaste variant (waarmee ik ook flink heb geëxperimenteerd) valt hier het meest in de 
smaak en is door de kaneel lekker winters. Ben je een echte zoetekauw? Dan kun je wat 
dadels mee pureren, stukjes chocola of suiker of zoetstof naar keuze toevoegen.                                                                                                                                                                                                                                          

Wat je nodig hebt:                                                                                                        	        	 	
	 -3 grote of 4 middelgrote rijpe bananen (liefst een beetje bruine schil).                            
	 -4 grote eieren                                                                                                                                        
	 -100 ml yoghurt (of plantaardig/ schaap/ geit)                                      	    	              
	 -120 g bloem (of amandelmeel voor een glutenvrije variant)                                            	        
	 -3 el kaneelpoeder (koek-en speculaaskruiden kan ook)                                                      
	 -50 g amandelschaafsel                                                                                                                
	  -8 g bakpoeder                                                                                                                          	   
	 -Beetje olie of kokosvet om in te vetten                                                                                 	   
	 -Staafmixer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	 -Cakeblik van ongeveer 20 cm                                                                                                	
	  (bij ons is “het konijn” favoriet, maar met kerst kun je natuurlijk een 	 	 	
	  tulbandvorm of kerstman of iets dergelijks gebruiken…en niks mis                                      
	  met een gewone cakevorm!) 

Verwarm de oven voor op 175 graden boven- en onderwarmte.  Vet je cakevorm goed in met 
olie of kokosvet. Eerst de natte ingrediënten:Doe de bananen, eieren en yoghurt in een kom 
en mix tot een glad beslag met de staafmixer.  Dan de droge ingrediënten: Spatel de bloem, 
kaneel, amandelschaafsel en het bakpoeder door het beslag. Giet het beslag in de cakevorm 
en schuif in de oven. Bak de cake 35 tot 40 minuten.(of langer, ligt aan je oven)  Laat het nog 
een minuut of 5 rusten voordat je het voorzichtig uit de vorm haalt en laat afkoelen op een 
rooster. Serveer hem “puur” of met een laagje chocopasta of speculoospasta 

Heb jij een lekker familierecept?? Stuur hem door naar                                   
redactie@katwijkerbuurt.nl en wie weet plaatsen wij deze                                                                          
in de volgende editie.                              

Milou’s bananenbrood

Zelfversierde kaars 
Als je iets origineels wilt, maak je het toch gewoon zelf?  
Maak een mooie kaars voor op de kersttafel of om cadeau 
te geven! 

Wat heb je nodig voor deze winterse kaars? 
• Witte (stomp)kaars  
• Acrylverf op waterbasis met een fijn kwastje OF 
• Poscastiften (werkt heel fijn, Bruna heeft een groot 

assortiment) 
• Glaasje water (voor de variant met kwast) 
• Kandelaar of 2 sponsjes, om de kaars op neer te 

leggen 
• Placemat of oude krant  
• Keukenpapier tegen het knoeien en tegen te 

natte kwastjes 
                                                                                                              
Zoek leuke winterse patronen op in boekjes of online, 
oefen desnoods eerst even op papier.  
Zet een gezellig muziekje op en versier je kaars zoals jij 
wilt! Geef je hem cadeau als hij droog is? Rol hem dan 
strak op in doorzichtig folie-cadeaupapier, doe er een 
lintje om en maak iemand blij. 

Vogels in de winter 
Vogels moeten goed eten om zich 
tegen de winterkou te beschermen. Als 
het vriest wordt het voor hen steeds 
moeilijker om aan voedsel te komen, 
dus zijn ze erg blij als jij ze een handje 
helpt. 
Natuurlijk kun je allerlei lekkers kopen, 
maar zelf maken is natuurlijk veel 
leuker op een koude winterdag!  

Wat heb je nodig voor deze smul-
dennenappel? 

• Vogelzaad 
• Schaal 
• Touw 
• Grote dennenappel 
• Pindakaas  

Strooi een laagje vogelzaad in de 
schaal. Bind een touwtje stevig om de 
dennenappel en zorg dat het touw 
lang genoeg is om de smul-
dennenappel later mee aan de boom 
te hangen. Smeer de dennenappel in 
met pindakaas en rol hem dan door 
het vogelzaad tot hij helemaal bedekt 
is. Hang hem tot slot in de tuin en kijk 
maar eens welke vogeltjes hier 
allemaal op afkomen. Smullen 
geblazen! 
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